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KERSTSTAL 

FLAPUITJE
G B S  d e  k l e i n e  w e r e l d

INSTAPPERS
Na de kerstvakantie is er een
instapmoment voor nieuwe

kleuters. Bij juf Lisy starten er 2
nieuwe kleuters en juf Carolien  
mag 12 kleuters verwelkomen in
haar klasje. Wij wensen hen veel
succes en een goede start in de

kleine wereld.

BESTE WENSEN 

We wensen jullie voor 2024 een
jaar gevuld met avonturen, lachen

en veel plezier!  
We kijken uit naar een jaar vol  

leerrijke en betoverende
momenten.

Team de kleine wereld 

De ouderraad laat weten dat de
glow in the dark-activiteit, die
gepland stond eind januari, dit

schooljaar niet zal doorgaan. Ze
beloven er volgend jaar een

spetterende editie van te maken!
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GLOW IN THE DARK

We heten jullie allemaal
terug welkom op maandag
08/01/2024.  We hopen
dat jullie hebben genoten
van ontspannende
momenten samen met
vrienden en familie. Laten
we er een geweldig
semester van maken, vol
energie, positiviteit en
succes. We kijken ernaar
uit om samen te groeien
en te leren.
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WELKOM
Donderdag 21/12/23
werden alle kinderen van
onze school uitgenodigd
door KWB Ravels om de
kerststal te bezoeken.
Elke klas ging een kijkje
nemen bij de kerststal en
nadien kreeg iedereen
nog een warme
chocomelk. Mmm, dat
was lekker! Dankjewel
KWB Ravels! Tot
volgend jaar!
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WIJ TWEE

twee bomen zijn een bos. dat klinkt een beetje gek. maar
haal je er een weg, blijft er een lege plek.

ik kan mijn broer niet missen. hij kan niet zonder mij.
hoe groot de draak ook is, hij krijgt me altijd vrij.

hij is agent en rover. als ik het vraag: prinses.
soms is hij achtentachtig, al is hij nog maar zes.

we spelen baas en hond. dan laat ik hem eens uit.
zijn armen worden poten en hij kwispelt als ik fluit.

is hij de bij, de hommel, word ik vanzelf de bloem.
mijn handen zijn de blaadjes en mijn broertje het gezoem.

hij is graag goochelaar met mij als wit konijn.
nog voor hij weg kan zeggen moet ik verdwenen zijn.

maar lang mag dat niet duren. we horen bij elkaar.
twee bomen zijn een bos. dat is wel gek, maar waar.

Bart Moeyaert
In: Jij en ik en alle anderen
(Querido, 2013)

POËZIEWEEK 2024

KRIEBELTEAM 
Op woensdag 10/01/2024
komt het kriebelteam langs
om alle kinderen te
controleren op luizen en/of
neten. Mogen we vragen om
die dag geen gel in de haren
van de kinderen zitten en er
geen moeilijke kapsels zijn.
Woensdag 24/01/2024 is er
een hercontrole voorzien.

INFOAVOND 
Woensdag 10/01/2024 om
19.00u nodigen wij alle ouders
uit van de kleuters die zijn
gestart na de kerstvakantie en
die zullen starten op 1 februari
voor een infoavond op school.
De juf zal dan uitleg geven over
de klaswerking en de
schoolafspraken. 

Van maandag 25/01/24 tot en met zondag 31/01/24 is
het poëzieweek. Het thema van dit jaar is ‘huis’. Het
huis van de poëzie bestaat uit meer dan louter
bakstenen. Dichters bouwen huizen uit
herinneringen, geuren en kleuren. Ze beschrijven de
huizen van onze jeugd en de straten van onze
dromen. Ze schrijven hun gedichten op een hoekje
van onze keukentafel en turen naar de schilderijen
aan onze muren. De mooiste woorden ontspruiten
vaak op de plek waar we ons het meest thuis voelen.
Tijdens Poëzieweek 2024 bouwen we samen grote
en kleine huizen in gedichten. We komen thuis in
steden of op het platteland, we verhuizen onze
verzen van streek naar streek en beschrijven nieuwe
en oude landen in levendige letters. Poëzie kan
mensen vieren, verwelkomen en zich thuis
doen voelen. Het kan ook de troost van een
warme thuis bieden op moeilijke momenten
van afscheid, rouw en verdriet. Samen
schuilen we onder het dak van de poëzie.


